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} Inleiding door ere - ambassadeur Willy STEVENS, 
VIRA- voorzitter

}Europese hymne

}Olympische hymne

}Welkom door Dirk BEEUWSAERT, GDF- Suez

} Inleiding van de spreker door VIRA - voorzitter Willy 
STEVENS

}Rede van IOC-voorzitter Graaf Jacques ROGGE òHet 
geopolitieke belang van de Olympische Spelenó

}Vraag en antwoord

}Dank - en huldebetoon

}Receptie aangeboden door GDF - Suez



Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elysium,

Wir betreten feuertrunken,

Himmlische, dein Heiligtum.

Deine Zauber binden wieder,

Was die Mode streng geteilt,

Alle Menschen werden Brüder,

Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,

eines Freundes Freund zu sein

wer ein holdes Weib errungen,

mische seinen Jubel ein!

Ja--wer auch nur eine Seele

sein nennt auf dem Erdenrund!

Und wer's nie gekonnt, der stehle

weinend sich aus diesem Bund!



ȷɟɢŬɑɞ ɄɜŮɨɛŬ ŬɗɎɜŬŰɞ, Ŭɔɜɏ ˊŬŰɏɟŬ Űɞɡ 

ɤɟŬɑɞɡ, Űɞɡ ɛŮɔɎɚɞɡ əŬɘ Űɞɡ Ŭɚɖɗɘɜɞɨ,

ȾŬŰɏɓŬ, űŬɜŮɟɩůɞɡ əɘ ɎůŰɟŬɣŮ

Ůŭɩ ˊɏɟŬ ůŰɖ ŭɧɝŬ Űɖɠ ŭɘəɐɠ 

ůɞɡ ɔɖɠ əŬɘ Ű' ɞɡɟŬɜɞɨ.

ɆŰɞ ŭɟɧɛɞ əŬɘ ůŰɞ ˊɎɚŮɛŬ əŬɘ ůŰɞ ɚɘɗɎɟɘ

ɆŰɤɜ ŮɡɔŮɜɩɜ Ŭɔɩɜɤɜ ɚɎɛɣŮ Űɖɜ ɞɟɛɐ

ȾŬɘ ɛŮ Űɞ ŬɛɎɟŬɜŰɞ ůŰŮűɎɜɤůŮ 

əɚɤɜɎɟɘ əŬɘ ůɘŭŮɟɏɜɘɞ 

ɚɎůŮ əŬɘ Ɏɝɘɞ Űɞ əɞɟɛɑ. (ŭɘɠ)

ȾɎɛˊɞɘ, ɓɞɡɜɎ əŬɘ ɗɎɚŬůůŮɠ űɏɔɔɞɡɜŮ ɛŬɕɑ ůɞɡ

ůŬɜ ɏɜŬɠ ɚŮɡəɞˊɧɟűɡɟɞɠ ɛɏɔŬɠ ɜŬɧɠ.

ȾŬɘ ŰɟɏɢŮɘ ůŰɞ ɜŬɧ Ůŭɩ ˊɟɞůəɡɜɖŰɐɠ ůɞɡ (ŭɘɠ)

ȷɟɢŬɑɞ ɄɜŮɨɛŬ ŬɗɎɜŬŰɞ, əɎɗŮ ɚŬɧɠ. (ŭɘɠ)

Immortal spirit of antiquity,

Father of the true, beautiful and good,

Descend, appear, shed over us thy light

Upon this ground and under this sky

Which has first witnessed thy unperishablefame.

Give life and animation to those noble games!

Throw wreaths of fadeless flowers to the victors

In the race and in strife!

Create in our breasts, 

hearts of steel!(twice)

In thy light,plains, mountains and seas,

Shine in a roseate hue and form a vast temple

To which all nations throng to adore thee,(twice)

Oh immortal spirit of antiquity.(twice)





}Het belangrijkste in 
de sport en in het 
leven is niet het 
winnen, wèl dat je 
moet proberen om 
het maximum uit je 
mogelijkheden te 
halen.




